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Frank Beke, Burgemeester 
Ouder worden is afscheid nemen. Almaar vaker. Johan Decavele gaat met pensioen. Het lijkt haast 

ondenkbaar. Ons bestuur en ikzelf zullen hem intens missen. Maar we weten allemaal dat hij niet 

stil zal blijven zitten. Hij heeft nog zoveel ideeën die nu moeten en zullen worden uitgewerkt. De 

gedreven cultuurmens, de eminente historicus die Johan Decavele is, kan niets anders dan ons nog 

veel boeiende verhalen vertellen. Daarom wordt het ook geen echt afscheid, maar een dankbaar 

terugblikken op veel mooie jaren en vooral uitkijken naar een doorleefde toekomst. 

Johan, veel geluk toegewenst, ook van Pat. 

Frank Beke 

 

Sas van Rouveroy, Schepen van Cultuur 
Beste Johan, 

Ik herinner mij nog levendig onze “eerste” ontmoeting, eind 2000, kort nadat bekend werd gemaakt 

dat ik de nieuwe schepen van Cultuur zou worden. Jouw blik sprak boekdelen: “Wat doen ze ons nu 

aan! Iemand die 6 jaar schepen van Financiën en daarna 6 jaar schepen van Stedenbouw en 

Mobiliteit is geweest. Wat weet die nu van Cultuur?” Ja, Johan, ik wist weinig, maar jij bent 

gedurende die 5 jaar dat ik met jou heb mogen samenwerken een schitterende gids geweest. Vaak 

heb je mijn nieuwsgierigheid geprikkeld, vaak heb ik me gulzig kunnen laven aan jouw inzichten. 

Ik voel mij de laatste jaren een “rijker” mens en dat heb ik ook aan jou te danken. Het zal wennen 

zijn zonder jou. Het pensioen is een portaal naar een volgende levensfase, waarvan ik hoop dat je er 

met volle teugen en lang mag van genieten. 

Sas van Rouveroy 

 

Jan Hoet, Ere-Directeur SMAK 

Die onvergetelijke 30 jaar met Uw steun en onder Uw leiding hebben ons allen in Cultuur de kracht 

en de inspiratie gegeven, waarvan ik hoop dat U er nu in volle teugen van zult genieten. 

Jan en Liliane Hoet 

 

Jan Vallaeys, Ere-Gedeputeerde 

Ik heb je steeds enorm gewaardeerd. Het was echt boeiend met je te kunnen samenwerken in de 

redactieraad van het tijdschrift “Toerisme in Oost-Vlaanderen”. Mijn mooiste ervaring was vooral 

uw ingesteldheid en jovialiteit tijdens onze reis naar Zuid-Afrika. 

Jan en Lucie Vallaeys - Van de Veegaete 

 

Michel Vroman en Melinda 
Dag Johan, 

Heel blij hier geweest te zijn vandaag. We wensen je het allerbeste, klassiek maar niettemin uit de 

grond van ons hart! En niet vergeten, altijd welkom. We zijn er zeker van dat jouw tijd nog goed 

gevuld zal zijn, maar maak maar een plaatsje vrij voor ons en een bezoek op onze boerderij. Veel 

liefs en tot ziens. 

Michel en Melinda 

 

Cultuurraad Gent (in prachtige gotische kalligrafie) 

Ieder uur was U voor ons bezig met Cultuur. Ga daar alstublieft mee door. Heel oprecht danken we 

U hiervoor. 


