

































































De belangeloze verzorging van de zieken heeft de mensen begrip bijgebracht voor het Christendom

Blijvende zorg voor de bisschop

Maar niet alleen de pastoors die midden in het
werk stonden waren geinteresseerd in de ver-
betering van het medisch hygiénisch peil van
hun mensen, waarvoor ze bereid waren zich
veel moeiten te getroosten, — ook de hogere
kerkelijke overheid had hier een open oog voor,
en steeds waren de bisschoppen geinteresseerd
in de plannen, waarmede de volksgezondheid
bevorderd kon worden.

Al vroeg stichtten zij te Lela een missiezieken-
huis, waarvoor zij ook een missie-arts aantrok-
ken. De zorg voor dit zickenhuis heeft de bis-
schop altijd na aan het hart gclcgen. Het heeft
zo zijn geschiedenis en wederwaardigheden ge-

had, maar steeds waren er weer plannen voor
uitbreiding of verbetering. Bij gebrek aan me-
dische krachten in een of ander zickenhuis hing
soms zijn voortbestaan af van de vraag, of de
missic met haar religieuzen de moecilijkheden
wilde opvangen. Maar steeds werd dan getracht
omwille van de grote betekenis die men hieraan
ook toekende, in deze nood te voorzien.

Een eigen klimaat

Zo terugziende kan ik inderdaad zeggen, dat
het klimaat van het medisch werk voor een
belangrijk deel medebepaald werd door de aan-
wezigheid van de missie, die hier zich steeds
gcheel voor ingezet, en door haar medewer-

king de effektiviteit van het werk op een be-
langrijke wijze vergroot heeft. Die ook het
medische werk op Flores een geheel ecigen
cachet heeft gegeven. Een sfeer van blijmoedig-
heid, door de daadwerkelijke steun die zo grif
en gul steeds en overal gegeven werd. In de
tockomst zal de zorg voor de volksgezondheid
zich hiervan losmaken. Zij zal zich ontwikke-
len in een autonome dienst van deskundige
hulpverlening. Maar zij zal wellicht iets van
deze sfeer van blijmoedigheid en toewijding
blijven behouden, die het vaak moeilijke werk
onder primitieve toestanden kenmerkte, toen
de missie mede dit klimaat bepaalde.

M. J. H. M. WER TENBROEK, arts

Eén ding werd mij duidelijk: de katholieke missionarissen werkten hier onbaatzuchtig, en hun offers werden buiten-

gewoon gezegend. Deze waarheid drong zich aan mij op telkens als tk over het eiland trok. Ik stelde zelf uit eigen

ervaring vast: deze missionarissen hadden iets te zeggen, dat doordrong tot de harten der mensen.

Tasuku Sato, Japans kapitein
(gedurende de oorlog op Flores)
in ‘I remember Flores’
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