
Cảnh giới tu luyện của các vị TIÊN CHỦ.

Luyện Thực Tiên Chủ gồm các cảnh giới:

Luyện Phàm-> Chứng Thần-> Phi Thăng-> Hoá Tiên-> Ðạo Vị-> Nhập Thánh-> Chi Thánh-> Cổ Thánh-> Thiên Ðạo-> Thần 

Minh-> Hạng Thần-> Tiên Chủ-> Thực Hoá-> Thoát Ðộ-> Thoát Thực-> Hiện Thực. Sau đó sẽ là cảnh giới nơi mà vị Tiên 

Chủ thoát khỏi những thứ gọi là thuyết, lời nói, truyền miệng mà biến thành hiện thực, hoàn toàn có khả năng xâm chiếm thế 

giới của chúng ta với thực lực như được miêu tả trong lời nói, thuyết, truyền miệng.

Sau đây là phân dạng đẳng cấp, cảnh giới khi thành Thần, Tiên trong toàn bộ Tam Giới:

Thần ở tiên giới hay trong nhân gian là chỉ “Hồn Nhân Phi Thiên”. Là đạo thần hồn có công đức, hương quả, có phẩm hạnh 

cực cao được liệt vô “Thiên Ðịa Chi Thần Sách”. Ðược chia làm các loại sau:

_Hương quả thành thần: Những người này là kiểu thổ địa, thành hoàng, hà bá được nhân gian lưu truyền, tưởng tượng và 

cúng bái. Họ tồn tại được nhờ ý sự đức tin, kính sợ của nhân gian. Loại này thường rất yếu về mặt chiến đấu nhưng lại rất 

giỏi việc đo lòng nhân loại.

_Công đức thành thần: Người dạng này thường rất ít, một phần vì công đức có thể đạt được ở phàm nhân thường rất ít, cách 

đạt cũng trăm kiểu chiết công. Cứ tích được xíu công đức thì liền bị trừ cả đống chỉ vì đạp chết một con sâu, cái kiến. Ða số 

chỉ có người nhà Phật mới có thể làm được điều này.

_Phong hiệu thành thần: Những người này khi sống là khai quốc công của một nước, anh hùng một cõi, có chiến tích hay sự 

tích liên quan bá khí. Ðược người đời sau hay các Ðế Vương một cõi ban danh Thần Nhân để ghi nhớ công ơn, đó chính là 

phong hiệu thành thần. Nhưng thường thì loại này thuộc về Võ Thần, Văn Thần ít thấy và chỉ có mỗi Văn Khúc Tinh là đảm 

nhiệm cả bảng chức vụ.



_Giả hồn thành thần: Loại này thường do các đạo sĩ, tu sĩ hay cả những kẻ muốn được bất tử làm. Thường thì họ sẽ dùng 

một cổ trận pháp, biến nhục thân thành hư vô xoá tên khỏi Sinh Tử Bộ bằng cách huyết tế đúng 100 sinh mạng. Ðây là dùng 

tử linh để thành thần. Nhưng loại này khi lên Tiên Giới chỉ như một đám ăn mày, không được trọng dụng mà còn bị đánh đến 

hư vô, trục xuất vào sinh tử luân hồi đạo súc sinh hơn 100 lần.

_Tổ phong thành thần: Loại này nói trắng ra là con ông cháu cha cả. Dù rằng sống cả đời có là Ðại Ác Ma, giết người diệt vật 

vô số kể thì khi chết vẫn phong thành thần nhờ có tổ tông là vị tiên, vị thần có địa vị cao ở Thiên Giới. Sau khi được lên làm 

thần thì hậu nhân của mấy vị đó đều được hưởng phúc, vạn đời đều có thể lên trên trời làm thần. Nhưng vẫn có điều cần lưu 

ý đó là nếu vị thần có địa vị cao nhất của dòng tộc đó phạm lỗi hay chết đi thì đều sẽ khiến cả dòng tộc đày vào Âm Giới, 

dẫn đến tăng lên số lượng yêu, ma, quỷ, quái ở dưới.

_Ngộ Ðạo thành thần: Loại này khác với các cách thành thần khác vì họ có thể về nhân gian, không chịu sự quản hạt của bất 

kì ai bằng cấp bậc. Họ lấy đạo hoá thần, gần giống với tiên nhưng không phải là tiên. Tiên là phi thăng bằng cả Thần Hồn- 

Nhục Thân. Còn Ngộ Ðạo thành thần này là nhờ cảm ngộ được Linh Tri Ðại Ðạo, dẫn hoá cảm biến Linh Thân, thần hồn trở 

nên vượt xa những gì có thể tồn tại trong Phàm Giới, cưỡng bức đẩy thân xác vào vòng luân hồi, còn thần hồn thì phi lên 

Thiên Giới, trực tiếp có tên trong Thiên Ðịa Chi Thần Sách. Họ sẽ được coi như thần cai quản cả một lãnh địa thực thụ, có 

quyền trở về Nhân Giới mà sống như những con sâu- cái kiến để thấu hiểu vạn đạo, tiếp tục tu hành mà thăng Thánh Nhân 

Cảnh.

_Ðiểm Hoá thành thần: Thường thì kẻ như thế này có thể hoá thần thì một là do sự chiêu mộ của một vị Tiên- Thần khác có 

địa vị cao về dưới trướng nhằm mục đích xây dựng lực lượng, kiếm người có thiên phú về hồn lực để có kẻ hầu…? Hoặc là do 

những vị Tiên- Thần lâu lâu rảnh tay liền đi điểm hoá người chết với ý định tiêu khiển, nhằm mục đích cá nhân hơn và cũng 

có thể tu luyện đến Thánh Nhân Cảnh. Những kẻ theo dạng này thường giống như Thần Tài- Thổ Ðịa, chỉ có thể ở nhân gian 

chứ không thể lên Thiên Giới được, hoặc có thể lên nhưng thường Chỉ là một tiểu hồn không quyền không vị, không chức 

không thông a.



_Thần Giới Chủ: Chân chính là đỉnh cấp tu luyện thần hồn. Hoà bản thân vào pháp tắc chi địa, dung hợp thân thể với Thiên 

Ðạo chi nguyên, thân thể chính là hư không hỗn độn, thần hồn chính là Ðạo. Loại này là dạng đỉnh cao thật sự. Cho dù là 

Thánh Nhân Cảnh hay cả Thiên Ðạo trong Tam Giới cũng không có quyền đụng, huỷ đi hay diệt loại này. Chân chính là Tam 

Giới, chân chính là tất cả hoá thân của Tam Giới. Nhưng nếu huỷ đi cái “thứ” này chẳng thá nào tự bóp nát trái tim của bản 

thân. Sẽ khiến cả Cửu Giới sụp đổ chỉ trong giây lát. Sẽ khiến cả chiều không gian biến mất vào vĩnh hằng mãi mãi mà không 

còn dầu vết tồn tại.

(Tất nhiên là Thần cũng còn các cảnh giới cao hơn nhưng hết thảy chỉ nên nói đến đây thôi, tránh dài dòng làm nhàm)

Tiên trong Tam Giới chỉ đến những kẻ Ðộ Kiếp Phi Thăng, hưởng toàn vẹn Danh Tự trên Thiên Giới. Loại này chân chính là tu 

luyện thật sự, có nhục thân thể phách đầy đủ, không thiếu không thừa. Sau đây là các loại tiên, hình thức tu luyện của Tiên 

Nhân:

_Khai Ðạo thành tiên: Loại này chân chính trong tu chân xưa cổ, được truyền thừa và ghi chép lại cho đến ngày nay. Thường 

thì loại này có ngộ tính cực cao, phẩm giai linh căn cực mạnh, đều thuộc hàng cực phẩm mới có thể tu luyện đến mức độ 

ngộ được Ðại Ðạo, mở ra linh trí mà thành tiên. Nhưng cốt lõi nhất đó chính là người tu luyện theo con đường này phải thật 

sự tự kiểm nghiệm hết hãy đạo lý trong nhân gian, từ đạo chồng, mẹ cho đến đạo giết người, tham lam. Ða số loại tiên kiểu 

Khai Ðạo này tuy nói tiền đồ rộng mở nhưng họ phải luôn tự bản thân thấu hết nghĩa đời, tình nhân mới hòng mà lên Thiên 

Giới được.

_Nhãn Thiên thành tiên: Haizzzz! Loại này thì chính là có vận may nghịch thiên mới được a! Ðây chính là loại tiên nhờ vào 

khả năng tử vi, toán thuật mà tìm kiếm khe hở, lợi dụng thiên điều mà phi thăng. Thường thì mấy kẻ này cũng có danh vọng, 

thuật pháp cao minh mới có thể kiếm ra lỗ hổng giữa Phàm và Thiên Giới. Nhưng vì chỉ thuộc vào dạng bói số, đoán mệnh, 

khá yếu trong thực chiến nên sớm muộn cũng bị những kẻ có địa vị, thực lực mạnh mẽ trên Thiên Giới bắt về làm sủng vật 

hoặc thú vui tiêu khiển…



_Xung kích thành tiên: Loại này chỉ những kẻ có thực lực mạnh nhất Phàm Giới, có chí cầu phong hư, liền đem toàn bộ thực 

lực xung kích trời cao, tự bản thân mở đường mà thành tiên. Ðây là loại khó tìm trong tất cả vì kẻ có thể đạt được thực lực 

trong cả Tam Giới thì chỉ có thể là Từ cấp bậc Tiên Vương Cảnh trở lên. Thực lực ít nhiều cũng phải ngộ hơn 5 đại đạo chi lực 

và có một pháp tắc chi thiên trong hải não. Chưa kể thì loại này chân chính cũng chỉ từng có 3 kẻ đạt đến đó là Lăng Quảng 

thời niên thiếu, Khung Lô Thánh Tôn, Thánh Hỗn thi triều. Họ chân chính xung kích phi thăng, mở ra con đường mới cho giới 

tu hành, cũng chính là nói nó chính là Công Ðức thành tiên a.

_Tu luyện thành tiên…?: Loại này là kiểu an nhàn, sống chui rọ để tu hành, dẫn đến vạn năm mới phi thăng nhờ trốn, núp 

trong một đạo quan nào đó. Loại này không tranh, không màn đến thế sự mà cứ mãi tu luyện, tự có cách tránh được lôi kiếp, 

thực lực tạm ổn mà phi thăng. Nhưng tiền đồ khá ít vì chưa tranh đấu ở nhân gian bao nhiêu mà còn lên Thiên Giới để tranh 

giành vị huyên. Cốt lõi ở đây là họ tuy đã là tiên nhưng vì chưa có thành tựu, chưa có danh tiếng, phi thăng thầm lặng nên 

chỉ có thể lấy đặc quyền ở lại Thiên Giới làm đạo nhân giữ cửa, làm Thiên Binh- Thiên Tướng dưới trướng các vị tiên khác 

mạnh mẽ hơn.

_Luân hồi thành tiên: Ðây chỉ đến người đang cai quản Thiên Giới của Ðông Phương và Thiên Giới của Tây Phương. Lấy ví dụ 

như Ðạo Minh Phật Tổ, kẻ hiện đang cai quản Thiên Giới Tây Phương Phật Giáo. Hắn luân hồi vạn năm, trải qua ngàn kiếp tự 

luân, trải qua trăm bề đau khổ, sướng vui của phàm nhân. Rồi khi nhục thể bách thành tiên nhân liền trải qua tiếp vô số đạo 

lịch do Ðại Ðạo diễn hoá, biến thiên ra mà đào tạo. Thường thì loại này có đủ các loại tiên như Khai Ðạo, Xung kích, Tu luyện, 

Nhãn Thiên. Ðấy chân chính là thực lực đứng đầu Tam Giới, tiền đồ vô lượng, không sớm thì cũng muộn đạt đến đỉnh cao 

Nhân Sinh Hỗn Ðộn, đạt đến bậc Thánh Nhân Cảnh mà vạn người cầu thị đều muốn.

_Luyện Thực Tiên Chủ: Ðây thực ra là loại của Luân Hồi nhưng đẳng cấp phải gọi là cao nhất. Tu kiếp một có thể chuyển 

sang kiếp hai tu tích trữ cảnh giới, thần lực, tiên lực, đạo lực. Ví dụ như kiếp đầu là Nguyên Anh thì khi vừa luân hồi xong liền 

được lưu trữ kí ức, thân thể tự nhiên mà trưởng thành như kiếp trước, cách thời gian vừa chết chỉ có 1 giờ thần hồi. Hoặc khả 

năng khác khi tu luyện dạng Tiên Chủ là có thể chân chính nắm giữ cả chiều không gian đó, có thể khiến cho cả chiều không 



gian đó nghịch chuyển như bản thân muốn nếu đạt đến cảnh giới nhất định. Ðây chính là hạch tâm của cả chiều không gian, 

dù có chết thì cũng khiến cho cả Chiều không gian Cửu Giới hoá thành dạng nguyên bản của nó hay trở lại lúc hắn mới được 

sinh ra. Ðây là một thuyết khó nói vì ở Phàm Giới phân ra vô hạn tỷ tỷ tỷ nền văn minh, tiểu thế giới tu chân, mỗi tiểu thế giới 

tu chân lại chưa hơn vạn tỷ tỷ tỷ vũ trụ, đa vũ trụ. Chỉ cần bản thân người tu luyện bình thường còn trong phàm giới thì họ 

vẫn bị nhân bản, phân tách ra làm tỷ tỷ tỷ bản thân để chia đều cho các vũ trụ. Họ có thể chứng đạo, khai đạo để thăng Tiên 

Nhân thì chính là sự may mắn của cả đời. Vậy nên thường những kẻ như luyện thực tiên chủ khi chết thì có thể khiến cả Cửu 

Giới phải buộc luân hồi chung với hắn, khiến nó như ban đầu lúc hắn mới xuất hiện. Hoặc nếu đạt đến cảnh giới Cửu Giới thì 

người luyện thực có thể thu nạp các chiều không gian xung quanh, có cấp bậc từ duy độ bậc 3 hay chiều không gian duy trì 

Thập Ðại Duy độ. Có chiều không gian này và nọ, có cái duy độ bậc 8 (cao và mạnh mẽ hơn bậc 3) nên đa số các kẻ luyện 

thực tiên chủ không thể đạt được hoàn toàn khả năng mà họ có thể mở ra được. Luyện Thực Tiên Chủ là chân chính loại hình 

tu luyện mạnh mẽ nhất, không chịu ảnh hưởng của pháp tắc mà còn có thể thay đổi nó. Nhưng… điểm yếu chết người ở đây 

là loại này không thể cứ luyện trong 1,2 kiếp là xong, nó ít nhất cũng phải luyện trong 10 kiếp, mỗi kiếp đạt đến ức vạn năm 

tu luyện, thực lực hay cả những việc thiện, việc ác (công đức) phải đạt đến đỉnh cao của vạn vật, vạn cõi giới, trên đỉnh Tam 

Giới Hỗn Ðộn Hư không mà thành. Sạn trong cái khả năng tu luyện này không nhiều mà cũng không ít, ví dụ như kẻ nào đó 

tu luyện và thành công qua 10 kiếp thì đến kiếp thứ 11 thì sẽ giữ nguyên thực lực đã tu luyện từ mấy kiếp trước, trong tích tắc 

từ phàm nhân biến hoá thành Thánh Nhân cảnh là chuyện bình thường. Nhưng nếu đã trải đến hơn 100 kiếp thì vạn vật luân 

hồi trong thế giới đó sẽ thay đổi, những tương lai mà kẻ tu luyện kia biết sẽ biến đổi, diễn hoá ra hoàn toàn khác. Vậy nên 

nếu nói kẻ có cách tu luyện thực tiên chủ quá bá cũng không hẳn, nó chỉ tích luỹ mà thành, không khác gì ta dùng con số tỷ 

năm luân hồi đó mà tu luyện bằng con đường khác như tu tiên… nhưng bình cảnh quá lớn sẽ khiến người tu tiên theo cách 

bình thường khó mà đạt đến đỉnh cao Cửu Giới, dường như là không bao giờ, vì chỉ có hạch tâm của chiều không gian đó mới 

có quyền quyết định… và tất nhiên là khi tu luyện đến đỉnh cao của cả chiều không gian đó, ngộ ra vạn vật chi pháp, vạn tỷ 

chi đạo sẽ biết được bản thân là thực hay hư, là mạnh nhất hay yếu nhất, là trung tâm hay chỉ là rìa tri thức.


